tisk 
Genel Başkanı 
Remal Türkler 


Öğretmenlere 
Yapılan silahlı Saldırıyı kınadı. 


T0B-DER Adapazarı Saymanı Hikmet Demir'in öldürülmesi, Şube Başkanı Sedat Ege'nin yaralanması olayı ile ilgili olarak DİSK Genel Başkanı Kemal TÜRKLER, basına ve TRT ye aşağıdaki yazılı demeci vermiştir: 

«Adapazarı TÖB-DER Saymanr Hikmet Demir'in silâhlı bir saldırı sonucu kurşunlanarak öldürülmesi ve TÖB-DER Şube Başkanı ve başka bir yönetici- nin yaralanmalarını basit bir cinayet olayı olarak nitelendirmek olanağı yoktur. 


f | 


resinde, Anti-emperyalist, anti-kapitalist ve anti-faşist çizgide tüm ilerici ve demokratik kuruluşlarla güç birliği yap 

ma kararı alınmıştır: Kongrede oybirliği ile alınan kararın bir yerinde: «Sosyalist bir örgüt olduğu bilinen ve işçi sınıfımızın devrimci pratiği içinde sınıfsal görevini sürdüren DİSK'in strateji ve taktik hataları ile zedelenmemesi, yara almaması gerek lidir» denilmekte ve faşizme karşı yürütülecek güçlü ve etkili mücadele için şu öneriler dile getirilmektedir: «Bu itikoçak 


Mi < ir ré 


GAMAK işçisi 
YALNIZ DEĞİL 


Topkapı I. Bölge Temsilciliğimize bağlı Gamak Elektrik Motorları fabrikasında çalışan işçiler, tam bir aydır yasal hakları olan özgürlüğü için mücadele vermektedirler. 

Çünkü GAMAK işvereni, «Bu işyerine devrimci sendi- 


ka girmesin!» diye yakınlarına . 


vasiyette bulunmuş ve sömürüsünü sürdürebilmek için Bu 

işyerine ancak Tekmet-İş sen- 
~ İÇ 


© İşyerine devrimci sendika girmesin diye 


sendika seçme 


dikası girebilir» diye tutturmuştur. r 
İşte işverenin, Tekmet-lş'i 


neden istediğini anlayan Gamak işçileri, bütün bunlara rağ men sendikamız MADEN-İŞ'i 

seçmişlerdir. à 
Bunun üzerine Anayasayı, yasaları ve Sıkıyönetim yasak ‘larını çiğneyerek önce 2 daha sonra 67 Gamak işçisinin işi- ne son veren işveren, onları yakınlarına 


vasiyette bulunan işverene karşı, sendika seçme özgürlüğü için mücadele eden GAMAK işçileri, Tekmet-İş'ten istifa ederek, topluca sendikamızın devrimci çatısı altında toplanmışlar ve işverenin bu gülünç vasi- 


yetini yırtmışlardır. 


işçisi 


kavgasında kararlı 


Gazetemizin geçen sayısın- da Silahtarağa XIV. Bölge Tem silciliğimize bağlı KOÇAK DE MİR ÇEKME işyerinde çalışan 
85 işçinin iş akitlerinin fesh 
edildiğini, işverenin sendikamızın işyerine girmesini önle- 
| mek için yasa dışı yollara baş 

vurduğunu, yine işverenin iş kazası geçirip hastahaneye gi den ve. istirahat alan işçileri hile işten çıkardığını, 22 Ma- 


iki 


yıs 1975 tarihinden beri işçilerin fabrika kapısında iş beklediklerini, işverenin ise fabrikayı kapattığından söz ederek, demir ticareti ile uğraştığını ve fabrika kapısına «İŞ KOÇAK. EMTİA DEPOSU» tabelâsını asarak Kanunsuz lokavta devam eden işverenin bu yasa dışı eylemlerinin ceza landırılması için Sıkı Yöne- 


© İşverenin yasa dışı eylemlerine karşı yiğitçe mücadele veren Devrimci KOÇAK işçileri topluca Tekmet-İş'ten istifa ederek sendikamıza üye olmuşlardır. İşveren hakkında yasa dışı eylemlerinden ötürü kanuni koğuşturma açılmıştır. 


MC 

İKTİDAR 
OLDU 

GREVLER 


YASAK 
OLDU 


MC'ciler kırık plak gibi zırt zırt «memleketin menfaatleri » deyip duruyorlar. Ama bu sözü ederlerken nalıncı keseri gibi hep kendilerine' yontuyorlar. 

Bu memleketin çıkarları bir avuç sermayedarın çıkarı demek değildir. Geniş halk kit: lelerini soyup soğana çeviren ve dış güçlere ülkemizi peşkeş çekenlerin çıkarları ile bu memleketin çıkarları bir tutulamaz. 

Bu memleketin gerçek çıkarları çoğunluğun çıkarlarıdır. Çoğunluk ise fabrikalarda- ki biz işçiler, toprak üzerinde- ki köylü kardeşlerimiz, bağımsızlıktan, demokrasiden ve sosyal ilerlemeden yana olan emekçi halkımızdır. 

İşveren sınıfının sömürüsü- ne karşı mücadele edenlerdir. 


aramızda 


Safraköy 16. Bölge Temsilciliğimizce bölge sınırları içerisindė sürdürülen örgütlenme çalışmalarıyla, o sendikamızın ilke ve amaçlarını benimseyen 


işçiler, yoğun bir şekilde ara- . 


mıza katılmaktadırlar. 
Geçtiğimiz ay içinde Cemil 

“USTA AĞAÇ SANAYI, EM- 

SAN TEL MAMULLERİ ile 


PRES İŞ A.Ş. işyerleri yeniden örgütlenirken, EMAŞ DÖKÜM fabrikasında çalışan 240 devrimci işçi de «Sarı Sendikacılığa. hayır» demişler ve Tekmet-İş'ten istifa ederek topluca aramıza katılmışlardır. 
Bölgedeki temsilcilerimizin çalışması ve örgütümüze yeniden katılan üyelerimizin katkısıyla Safraköy'de yakında Sarı Sendikalar sadece tabelaları ile başbaşa kalacaklardır. «Bu arada daha önce saflarımıza katılan devrimci HİD-ROMAK işçileri, CEMİL USTA ve EMSAN işçileri için toplu sözleşme hazırlıklarına başlanacak ve üyelerimizin hakları en iyi şekilde alınacak» tır. 


© Çukurova'da işverenlere karşı sürdürdükleri mücadele ile tüm Çukurova emekçilerinin gözbebeği olan grevci 


ÇÜMİTAŞ işçileri de hızla zafere yaklaşıyorlar. 


DU p 


Grevlerin izne 


bağlanmasından önce başlatılan ELEKT-ROMEAL Grevi ile Adana Sı- 
“ kı Yönetim Komutanlığından alınan izinle başlıyan ÇÜMİ-TAŞ Grevi, büyük bir kararlılık ve beraberlik içinde hızla 


zafere doğru yaklaşıyorlar. 
Her iki işyerindeki grevci işçi kardeşlerimizin inançlı mücadelesi, Türkiye İşçi Sınıfına örnek olacak bir biçimde de- 


vam etmektedir. İşçilerin haklı kavgasını engellemeye kalkanlar ne gerekçe gösterirse göstersinler, işçi sınıfının kar şısında yani sermaye sınıfından yana saf tutuyorlar demektir. 

Yaşasın Grevcilerimizin sonu Zaferle bitecek olan haklı kavgaları. 

Kahrolsun İşçi ve Emekçi düşmanları. 


Günümüz Türkiye'sinde sermayedar sınıf tarafından hortlatılmaya çalışılan faşizmi bu sayımızda genel hatlarıyla incelemeye çalışacağız. 

Böylelikle faşizmi, önümüzdeki sayılarda temel ayrıntılarına değinirken daha: yakın-Idan öğreme olanağını bulacagiz? 

Faşizmden sözederken Öncelikle şunu belirtmek gerekirki, faşizmin döl yatağını ekonomik bunalımlar hazılar. 

Faşizm, sömürücü kapitalist düzenin güçsüzleştiği. dönemlerde, onu tekrar canlandırmak amacıyla ortaya çıkan Ive sermayedar sınıfın kanlı diktatoryası demek olan baskıcı, sömürücü, anti-demokratik gerici bir yönetim biçimidir. 

Faşistler aslında ayakta tutmaya çabaladıkları kapitalizmin yarattığı her bunalımdan İfaydalanmaya çalışırlar. Kapitalizmin gelişme süreci içinde sebep olduğu «ORTA HAL-LİLERİN FAKİRLEŞMESİ -proleterleşmesi-» geriye bir Özlem yaratır. Onları başka bir koruyucu aramaya iter. 

Bütün bu süreç içinde burjuvazi, kitleleri kendi ideoloisinde şartlandırmaya çalışır. 
Düzenin bütün olanaklarını bu yolda seferber eder. Kör inançları, aşırı sağ duyguları besleyen bir faktör olarak kullanırken, dini. inançlarıda sola karşı kullanır. Komünizm düşmanlığını, ortada hiç bir şey yokken yaygınlaştırır, kor ku yaratır. Kitleler kendi çıkarlarına yabancılaştırılırken, ara larındaki birliğin parçalanması 


sarfeder. 

Ve faşizm çoğu kez uzunca kuluçka devresi yaşadıktan sonra yağ lekesi gibi hızla yayılıverir. Çünkü bütün kozlar oynanmıştır. 1920 ve 1930 yıllarında da böyle olmuştur. 


EKONOMİ 
POLİTİK 


faşizm ÜSTÜNE 


için burjuvazi üstün bir çaba . 


Bundan sonrası azgın bir sömürü ve bir vahşet düzenidir. 
Bütün demokratik haklar gaspedilir. Sendikalar, siyasi partiler kapatılır. Kitle katliamları başlar. Ücretler dondurulur. 
İşkenceler yoğunlaşır. Ölmeyip sağ kalanlar açlık ve hastalıkla pençeleşirken küçük bir azınlık hayatın tadını çıkarir. 

Faşizmin sendikacılık hareketine karşı politikası «parçala ve hükmek» sözüyle ifade edilir, işçi sınıfının devrimci birliğini önlemek için her türlü çabayı gösterir. Suni ayrılıklar yaratır. İşçi sınıfını için- den bölmeye, arkasından bıçaklamaya çalışır. Faşizm, işçilerin gerçek sendikalarını yok etmeyi amaçlar. Sendikaların buruva devlet gücünün organları haline getirilmesini (gizli ya da açık) savunur. 
Kapitalistlerle işçiler arasında işbirliğinden, dem vurur, sınıflar arasında ahenk ve çıkarlarının bir olduğu, sınıf kavgasının kaldırılması, grevlerin zorunlu hakemlikle değiştirilmesini ortaya atar. Bütün amaç, işçi sınıfının iktidar yolunda halka öncülük etmesini önlemek, onu burjuva fikirlerine ve çözüm yollarına inandırmaktır. Bu uğurda o ülkenin şartlarına göre yalanlar döker. Çünkü faşizm, kitlelerin kültürel geriliklerinden yararlanır. Kitlelerin bilinç seviyelerini hesap eder. Kitleleri diğer ülkelere karşı kışkırtır, ulusal duyguları körükler, dikatleri gereğinde iç olaylara gereğinde dış olaylara kaydırır, ideolojik milliyetçilik ve şovenizm fikirlerinden yararlanır. Bu nedenle SEN- 
-DİKACILIK hareketinde faşizme ve faşist sendikalara karşı bütün cephelerde ve her yerde sürekli olarak, sistemli, inatçı ve amansız bir mücadele verilmelidir. 


Türkiye'm 


Fevzi Turgut 
İşçi 


Türkiye'm 
İşçim 


Köylüm 
Emekçi Halkım... 
Durum çok çok 
Kötü. 
İç güvenliğim - 
İş güvenliğim 
Dış itibarım 
Hepsi yarım yarım 
Sen ey tek yanlı, çok yanlı Parça parça koparılıp sömürülen 
İşçim 
Köylüm 
Emekçi Halkım durum çok çok 
Kötü 
Ama 
Tek çaresi var bunun Umutla bakacağız Yarınlara 
Salkım salkım 
Olacağız ve mutlu 

Türkiye için 
Kendi düzenimizi biz kendimiz kuracağız. 


d) Bölge Yönetim Kurulu 

Madde: 59 — Bölge Yönetim Kurulu, Bölge Temsilcisi ile, Bölge Temsilcilik Kurulunca Sendika üyeleri arasından gizli oyla ve oy çokluğu usulü ile seçilecek dört üye olmak üzere beş kişiden kurulur. Bölge Temsilcisince lüzum görülen anlarda toplantıya çağ rılır. 

Bölge Temsilcisinin onaylamayıp da, kurula havale ettiği üyelik başvurmalarını inceler ve karara bağlar. 

Üyelerinin eksilmesi halinde boşalan yerler için, ilk Bölge Temsilcilik Kurulunca yeni seçim yapılır. 

e) Bölge>Temsilcilik Kurulu 

Madde: 60 — a) o Bölge Temsilcilik Kurulu, Bölge Temsilcisi (Başkanlığında, Bölge Temsilciliğine bağlı lokallerin üçer kişilik yürütme kurulu üyelerinin katılması ile kurulur. 

b) Ayda bir olmak üzere kurul kararı ile tesbit edilen gün ve saatte normal toplantı yapar, Bölge Temsilcisinin gerekli gördüğü anlarda ola- 


KARDEMİR'DE 
SÖZLEŞME İMZALANDI 


© Haklı mücadelelerinden sonra toplu sözleşmeleri imzalanan Yiğit KARDEMİR işçilerinden bir grub. 
i x 


“Sendikamız ile XIV. Bölge Temsilciliğimize bağlı KAR DEMİR ÇEKME SAN. KOLL. ŞTİ ve DEMİR SANAYİ ADİ KO-MANDİT ŞTİ. işyerleri arasındaki toplu sözleşme görüşmeleri anlaşma ile neticelenmiş ve 10/6/975 tarihinde sözleş- 


me imzalanmıştır. 


Varılan anlaşmaya göre toplu iş sözleşmesi, 1/4/1975 tarihinden itibaren 2 yıl süre ile yürürlükte kalacaktır. 
İşyerinde asgari saat ücreti 625 kuruş. olarak saptan- 


mıştır. 


Üyelerimizin saat ücretlerine; sözleşmenin birinci yı- 


linda, 1/4/1975'dan 


itibaren 350 kuruş, 


ikinci yılında, 


1/4/1976 dan itibaren 350 kuruş zam yapılacaktır. 
Her sözleşme yılında 60 günlük ücretleri tutarında ikramiye alacak olan üyelerimize, 500. — er TL. yıllık ücretli 


izin ödeneği verilecektir: 


Kıdem tazminatının 30 gün olarak belirlendiği toplu iş sözleşmesi ile üyelerimize her sözleşme yılında 1250.— şer TL. yakacak ödeneği ödenecektir. > 

Üyelere günde bir öğün doyurucu ve kaliteli yemek verilecek, üyelerimizin normal mesaileri % 60, hafta tatili fazla çalışmaları % 100 zamlı. ödenecektir. 


Sosyal 


Yardımlar; evlenmede 600. — TL., 


doğumda 


750.— TL., ölümde üyenin ölümünde yakınlarına 5000.— TL., yakınlarının ölümünde üyeye 600.— TL., çocuk zammı her ay her bir çocuk için 30.— TL., Tahsil yardımı; ilk okulda okuyan her çocuk için yılda 150. — TL., orta ve lisede okuyan her çocuk için yılda 250. — TL., yüksek tahsilde olan her çocuk için yılda 500— TL. ve askerlik yardımı 750.— TL. 


olarak belirlenmiştir. - Bunların dışında; 


Sendikal, 


Sosyal hak ve çıkarlar 


ile İş Emniyeti ve İşçi Sağlığı Tüzüğü konularında da haklar sağlayan bu toplu iş sözleşmesinden (139). üyemiz yararla- 


nacaktır. 


Sendikamızın 
Organik Yapısı 


ğanüstü toplantı yapar.. 


“program ve temel prensipleri 


Her toplantı için kurul üyelerine Bölge Temsilcisince yazılı çağrı yapılır. 

Madde: 61 — Meşru ve ya © zılı mazerete dayanmaksızın Bölge Temsilcilik Kurulu toplantısına katılmayan kurul üye lerinin bu devamsızlık durumu, Örgütlenme Dairesi Başkanlığınca, Bölge Temsilcisi tarafından, toplantıyı takip eden en geç bir hafta içinde bildirilir. Örgütlenme Dairesi Başkanlığı bu konuda soruşturma açar ve tahkikat yapar. Devamsızlık suçunu sabit görürse konuyu Genel Yürütme Kuruluna götürür. Genel Yürütme Kurulu dilerse devamsızlık yapan kurul üyesini, Lokal Yürütme Kurulundaki. görevinden düşürür. Ve durumu lüzum görürse ilgili Lokalin üyelerine bir bildiri ile duyurur. 

Madde: 62 — Bölge Temsilcisi, Kurul üyelerinden Veya / Bölge Temsilciliğinin ücretli kadrosunda bulunan kimseler: den kendisinin yokluğunda Bölge Temsilcilik Kurulu toplantısını yönetmek üzere bir kurul Başkan Vekili ve yeteri kadar raportör seçmek (ata | mak) suretiyle divan teşekkül | ettirir. 

Bölge: Temsilcisince divana | seçilenlerden, Kurul üyesi ol mıyanların oy hakkı yoktur. 

Madde: 63 — Bölge Temsilcilik Kurulu, gündemindeki maddeleri görüşür, karara bağ | lar. 

Gündem, Bölge Temsilcisince önceden hazırlanır. 

Bölge : Temsilcilik Kurulunun, kararları Bölge Temsilci: | sine tavsiye ve ışık . tutucu niteliktedir. Bu sebeple Böl ge Temsilcisi, Kurul konuyu görüşürken, gerekli izahatı verir ve Kurula yol gösterir. | Uygulanması mümkün olm yan kararları tekrar Kurul toplantısına getirmek suretiyle Kurula nedenler hakkında bilgi verir. Ve konunun tekrar görüşülerek kararın değiştirilmesini temin eder. Kurul kararları her ne kadar tavsiye niteliğinde ise dahi, Bölge Temsilcisi daima Kurul ile kendisi arasında mutabakat sağlama gereğini gözönünde tutar. 

Madde: 64 — Bölge Temsilcilik Kurulunun başlıca görev ve yetkileri şunlardır: l 

a) Bölge Temsilcisinin getirdiği konuları görüşmek, aydınlığa çıkarmak, Bölge Tem- | silcisini çıkmazdan kurtarmak ve ona ışık tutucu kararlar almak, 

b) Bölge Temsilcisinin görev ve yetkileri ile ilgili konu: larda fikir beyan etmek ve temel prensipler kararlaştırmak, 

c) Lokal Başkanlıklarından gönderilen, -Üyelerin şikâyet ve müracaatlarını görüşmek ve kararlaştırmak, 

d) Toplu İş Sözleşmeleri- nin yapılması, uygulanıp, uygulanmadığı ile Örgütlenme ve Eğitim konularında, plân, 


veya bu konularda ilgili şikâyet ve müracaatları görüşmek, karara bağlamak, 

e) Merkez Genel Kurulu için delege seçmek. 
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Kıdem tazminatını 30 güne çıkaran Kanun tasarısının Millet Meclisi Bütçe ve Plân Komisyonunda Cepheci partilerin oyları ile işçilerin çıkarlarına tamamen ters düşen bir biçimde değiştirilmesini eleştiren DİSK Genel Başkanı Kemal TÜRKLER, basına ve TRT ye aşağıdaki yazılı demeci vermiştir: 

Yurdumuzu iç ve dış sömürüye hergün biraz daha açık bir pazar haline getirme yolunda Cepheci: partilerin gösterdikleri çabaların yeni yeni örnekleri ile karşılaşmaktayız. 

Cepheci partiler, işçi emeklilerine verilecek zamların önemli biçimde düşürülmesi ve sayıları milyonu aşan işçi emeklisi, eş ve çocukları, ana ve babaları ile dul ve yetimlerinin büyük zarara uğramalarına yol açtıktan sonra bu kez de kıdem tazminatının 30 güne çıkarılması ile ilgili Yasa teklifinin Bütçe Plân Komisyonunda sermaye çevreleri- 


“nin istediği gibi değiştirilmesini sağlamışlardır. 


Gerçekten de, sermaye sahipleri 25 yıldan beri istediklerini nihayet Cepheci Partilerin iktidarı zamanında gerçekleştirmiş bulunmaktadırlar; işverenler böylece işçiye ödsnecek tazminat yükümlülüğünü: devlete yüklemişlerdir. 

Bu tasarı kanunlaşacak olursa işçi sınıfımız açısından çok kötü sonuçları olacaktır: o zaman işverenler artık ödemeleri gereken tazminat yükünden kurtulacaklarından daha da rahatça işçi çıkarabilecek, böylece hem daha düşük üçretle işçi çalıştırma olanağını kazanacaklar, hem de işçilerin örgütlenmelerini daha da zorlaştırabileceklerdir. 

İşçilerin zaten çok az olan iş güvencelerinin böylece büsbütün ortadan kaldırılması, ayrıca işverenlere haksız olarak vergi indirimi sağlanması yoluna gidilmiş olunmaktadır: 

Ekonomisi bağımlı, dış politikası kapitalist ülkelere dönük bir yol izleyen ve izlemek zorunda olan Cepheci partiler içinde bulundukları dar boğazlarda sıkıştıkça ve sermaye çevreleri de baskılarını arttırdıkça başta Türkiye işçi sınıfı olmak üzere bütün halkımızın çıkarlarına ters düşen kararlara yenilerini eklemek zorunda kalmaktadırlar. 
Bir avuç iç ve dış büyük sermaye ile onun baskısı altında bir politika izlemek zorunda olan Cepheci partiler ile işçi sınıfımız ve tüm emekçi sınıf ve tabakalar arasında gittikçe keskinleşen bu çelişki kısa zamanda Cepheci iktidarı halkın önüne çıkamaz hale getirecektir. 

İşçilerin kıdem tazminatı ile ilgili olarak yapılan bu son değişikliği şiddetle kınar, sosyal gelişmenin tarihi çarkının tersine döndürülmesi olanağının bulunmadığını bu değişmeden sorumlu olanlara bir kez daha hatırlatırız.» 


KIDEM 
TAZMİNATI 
VE 
GERÇEKLER 


Bugün iktidarda bulunan 


SS Gamma e 


lı çok planlar 


Cepheci partilerin, yani Adalet Partisi'nin, Milli Selamet Partisi'nin Cumhuriyetçi Güven Partisi'nin ve Milli Hareket Partisi'nin, nasıl sermaye sahiplerinden, büyük serma- 


işçi sınıfımızın karşısında bu- 


e 


yeden yana olduğunu ve nasıl . 


mmm 


kındıkları tutumu örnek olarak göstermek yeter de artar bile. 

Sermaye çevreleri ve onların temsilcileri olan siyasal partiler işçilerin bir dereceye kadar iş güvenceleri olan kıdem tazminatı yükümlülüğün- den kurtulmak için yılların yı- 


m m m a 


Her birimiz işçi olarak ayrı ayrı fabrikalarda ücret karşılığında çalışarak çeşitli maddeler üretmekteyiz. Bir üretim için temelde ne lâzımdır? 
Bunu önce kendimize soralim. Fakat bu güne kadar çoğunlukla bu soruyu kendimize sormadık. Çünkü sormamamız 


için işveren çevreleri bu gü- 


ne kadar çeşitli oyunlara başvurmuştur. 

Üretimin yapılabilmesi için gerekli: olanları elbette bilmemiz lâzımdır. Sınıf meselemizi ve sömürünün neye dayandığını böylelikle daha iyi 


Kuracağız 
Üretim için, işçiye ve iş araçlarına ihtiyaç vardır. Bu iki unsurla üretim yapılabilir. 
Burada bir örnek alalım. Kumaş üretmek için, dokuma tezgâhlarına, ipliğe ve tezgâhta ipliği dokuyacak işçiye ihtiyaç vardır. Dokuma tezgâhının ve ipliğin gökten zembille inmediği, tezgâhın daha önce başka emekçiler tarafından yapıldığı, ipliğin de yine emekçilerin bir ürünü olduğu gerçek. 

Örneğimizi (o genelliyerek şöyle diyebiliriz: Emek sonucunda yaratılmamış tek bir üretim aracı yoktur. En ilkel iş 


kavrıyabiliriz. araçlarından, taş (o baltadan, 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kurdular ama şimdiye kadar bu planlarını gerçekleştirememişlerdi. 
Cepheci Partilerin oy çoğun luğu ile Meclis'te komisyonda alınan karar ile patronlar bu planlarını gerçekleştirmiş bulunuyorlar. Yani, Cepheci Partiler işçilerimize karşı olduklarını artık saklamak gereğini de duymuyorlar demektir. Öy- 


le ya, 25 yıldır patronların yap mak istediklerini: artık kabul- 


etmiş bulunuyorlar. 

Patronlar şimdiye kadar şunu istiyorlardı: Kıdem tazminatı yükü işverenlerin sırtından kaldırılsın ve devletin Sırtına yüklensin. Yani, işveren işçiyi istediği zaman istediği gibi işinden çıkarsın ama kıdem tazminatını devlet ödesin. Bir işçi sendikaya mı yazıldı, patron onu hemen işinden çıkarıp yerine yeni işçi alsın ve onu asgari ücretle hat- ta zaman zaman asgari ücretin de altında çalıştırabilsin. 

Pekiy, devlet nereden bulacak kıdem tazminatını ödeyecek parayı? Senden - benden aldığı vergi ile. İşçilerin üc- 


-.İeri gibi çıkarabilecekler 


retlerinden vergiydi, sigorta primiydi, şuydu buydu derken kesilen. para aldığının neredeyse yarısını buluyor ve vergisi kaynaktan kesiliyor. İşçiye verilen ücret belli olduğundan kendisine ücreti verilmeden zaten vergisi kesilmiş oluyor. Öte yandan, patronlar öyle mi, onların nasıl vergi kaçırdıklarını Sağır Sultan bile biliyor. 

Şimdiki planları şöyle; işverenler Sosyal Sigortalar Ku rumuna ödedikleri sigorta primini biraz fazla ödeyecekler. 
Buna karşılık işçileri istedik- ve işçi kıdem tazminatını almak için Sosyal Sigortalar Kurumu'na başvuracak. İşinden atı lan bir işçi ondan sonra kıdem tazminatını alabilmek için akla gelmedik güçlüklerle karşılaşacak. Nasıl bugün emekli- ye ayrılan bir işçiye emekli aylığı bağlanması için binbir güçlük çıkarılıyor, bu işçi emekli aylığı bağlanmadığı sürece nasıl geçinir diye kimse düşünmüyorsa, şimdi de öyle olacak. 


karasaban ve pulluktan, traktöre, günümüzün buhar enerji- si ile işleyen makinalarına kadar, bütün ÜRETİM ARAÇLARI EMEK ÜRÜNÜDÜR. 

Öyleyse, üretim araçları ve emek biçiminde görülen iki temel şart, biraz düşünülürse, emeğin önceki ve bugünkü şeklinin birliğinden ibarettir. 

Bir binayı, bir gökdeleni düşünelim. Binanın yapılması için çimento, tuğla ve daha bir çok ham maddelere ihtiyaç vardır. Tabiatta bulunan bu maddeleri işgüçlerini harcıyarak çıkarıp çeşitli işlemler- den ve çalışmalardan sonra bina haline getirenler de bizim gibi emekçiler, işçiler değil midir?... 

Ekmeğin suyun elimize gelene kadar ne gibi işlemler gördüğünü bu işlem ve çalışmaların kimlerin ellerinin emekleri olduğunu düşünürsek, yine bizim gibi işçilerin iş güçlerini satıpta meydana getirdiklerini görürüz. 

İşte arkadaşlar düşünüyoruz ve görüyoruz ki bir azınlik sınıf hiçbir hakları olmadan başka insanları osömürmek ve onların sırtından geçinmek için, insan emeğinin alın terinin bir ürünü olan üretim araçlarına sahip çıkıyorlar. Üretimi işçilerin yapmasına rağmen üretim araçlarına sermayedarların sahip olması, çıkarları birbiri ile çatışan iki sınıf ortaya çıkarmıştır. 

1 — Üretim araçlarına sahip 
olanlar: İşverenler, 

2 — Üretim araçlarını kullananlar: * İşçiler. 

Yaşamak için gerekli olan tüm maddeleri, tüm araçları işçi sınıfının hünerli elleri yarattığı halde bunlardan faydalananlar sermayedarlardır. 

Ama bir gün, dünya üzerinde ellerimizin yarattığı tüm güzelliklerden ve nimetlerden 


yararlanacağımız günler gelecektir. 
Bu da işçi sınıfının yani 


bizlerin kararlı ve azimli olarak kapitalist düzene karşı vereceğimiz ekonomik ve politik mücadele ile gerçekleşecektir. Çünkü, yarının gerçek sahipleri bizleriz ve yarını biz kuracağız. 


İşinden çıkarılan işçi, git şu kâğıdı getir, yok şu formaliteyi tamamla, yok biz sana yazacağız, yok şöyle edeceğiz diye hayatından bezdirilecek. 

İşte, kıdem tazminatının 15 
günden 30 güne çıkarılmasıyla ilgili olarak gazetelerden okuduğumuz, tasarı alt komis yondaydı, üst komisyondaydı, fon ile ilgili olarak Devlet Yatırım Bankasına mı para yatırılsın, başka bir kuruma mı yatırılsın diye (duyduğumuz karmakarışık haberlerin öztürkçesi budur. 

Şimdi bu tasarı Millet Meclisi'ne gelecek ve orâdan da Senato'ya gidecek, ondan son ra da kanunlaşacak. 

Başta DİSK olmak üzere Türkiye'deki tüm demokratik güçlere bugün düşen görev, Cepheci Partilerin maskelerini tam düşürmek, onların gerçek yüzlerini tüm halkımıza tam göstermek ve kidem tazminatı ile ilgili tasarının bu biçimi ile meclislerden geçmesini önlemek için yasal yollardan gerçek bir mücadele vermek için güçbirliği yapmak. 


w 


NEDEN MADEN-İS 


İşgücünü satarak günlük geçimini sağlama. mücadelesinde işçiler, üretim araçları- nın mülkiyetine sahip işverene karşı ancak sendikalarda örgütlenerek kendi yaşama ve çalışma koşullarının düzenlenmesinde söz sahibi olabilirler. İşçinin «çalışma ve yaşama koşulları» denildiğin- de bu koşulları belirleyen şu unsurları anlamaktayız. İş gününün uzunluğu, işin yoğunluğu, işçi sağlığı ve iş güvenliği, iş kazaları, gerçek ücretlerin seyri, sigorta ve sağlik hizmetlerinin düzeyi, işçi ailelerinin borç durumları, konut, gıda ve giyecek ihtiyaçlarının karşılanması, işçilerin sosyal ve kültürel ihtiyaçları, ücretler ve diğer sosyal yardımlar. 

Çalışma ve yaşama koşullarının geliştirilmesi sorununun çözümü, emek ile sermaye çelişkisinin çözümünde yatar. Kapitalist ekonomi sisteminin devamı ve yaşaması sermayenin amacıdır. Bu amacına ancak kâr haddinin yükseltilerek birikimin hızlanması ile ulaşabilir. Biz biliyoruz ki sermaye birikiminin ger çekleşmesi ve biriken sermaye ile yeni yatırımlara gidilmesi ve üretim hacminin artışı ancak işçi sınıfının daha çok sömürülmesi ve sefalete düşmesi ile mümkündür. Kâr haddinin ve sermaye birikim hızının artışı, sermaye için gelişme ve lüks, emek için ise sefalet, işsizlik ve açlık demektir. Oysa değer yaratan işçi sınıfının ekonomik hedefi, çalışma ve yaşama koşullarının geliştirilmesi; Maden-İş'in Ana Tüzüğündeki ifadesi ile «Emekçilere, insan o-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EGITIM 

1975 YILI İLK ALTI AYLIK 
EĞİTİM ÇALIŞMALARI SONA ERMİŞTİR. 

Ocak ayında başlayan ve aralıksız devam eden A-TİPİ Hafta Sonu Yetiştirme Seminerlerinden 821, Gönen-Mites'te 6 grup halinde yapılan B-TİPİ Geliştirme Seminerlerinden 180, toplam olarak 1001 
Sendika Temsilcisi ve üyemiz yararlanma olanağı bulmuştur. 

1975 yılı 2. altı aylık Eğitim 
çalışmalarına Eylül ayında baş lanacaktır. 

Çeşiti tipte yapılacak Eğitim çalışmalarının programları Eğitim Dairesince hazırlanmaya başlanmıştır. 


.liği ve kararlılığı sonunda bu 


nuruna uygun bir hayat seviyesi sağlamak ve bu seviyeyi devamlı olarak yükseltmek, işsizliği ortadan kaldırmak...» 
olduğuna göre emek, sermayeye karşı sürekli bir mücadeleye girmek ve zafere varmak zorundadır. 

Sendikalarda örgütlenerek ekonomik mücadeleye giren işçiler için Toplu Pazarlık ve Sözleşme sistemi bu mücadelenin en önemli unsurlarından biridir. Sermaye, işçilerin örgütlenme isteklerini: engellemek, grevleri kırmak ve sözleşme yetkilerini sarı sendikalara vermek için çeşitli yollar deneyecektir. İşçilerin bir- 


mücadelede yenilince geriliyecek, fakat sözleşme ile işçilerin aldığı hak ve menfaatleri geri almak için enflâsyon, fiat artışları ve vergileme yolunu kullanmak isteyecektir. 
İşçi sınıfının ekonomik ve siyasi mücadelesi bu yolu da engellediğinde sermaye yine gerileyecektir. 

. Ancak her gerileyişinde sal dırganlığını daha da arttıran sermaye, ekonomik buhran ve işsizlik yaratacak, tekelleşmeyi hızlandırırken emekçileri sefalete itmeyi hedef alacaktır. Sermayenin işçi sinıfının örgütlenme, sözleşme ve grev hakkını yok etmek için son silâhı faşizmdir. Faşizm, sermayenin diktasının işçi Sınıfının açlığı ve sefaleti üzerine kurulması demektir. Sermayenin çeşitli baskı ve bölücülük çabalarına sayısız hile ve tuzaklarına karşı emeğin tek ve yeterli silâhı birliktir. 
Birlik içinde bilinçli mücadele ile sermayenin her engeli aşılacaktır. 


MADEN-İŞ SENDİKASI 

KÜLTÜR KOLU KURULDU 

Tiyatro ve folklor çalışmaları yapmak üzere Eğitim Dairesince Kurulan Kültür koluna 20 üyemiz katılmaktadır. 

Cumartesi pazar günleri çalışmalarını sürdüren grup, Evas İşyeri Sendika Temsilcisi Nevzat Kaplan'ın yazdığı Mites'te sahneye koyduğu «YAŞAM KAVGASI» adlı oyunun provalarını yapmaktadır. 

Ayrıca kurulan koro ve oyun. ekibi, sazları eşliğinde çalışmalarını yoğunlaştırmıştir. 

Çok kısa zamanda Mites'te ve Bölgelerde gösterilerine başlayacak: olan ekibin üyelerimizin beğenisini ve takdirini kazanacağını umut etmekteviz. 
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Anayasamızın 44. Maddesinde; «Her çalışan dinlenme hakkına sahiptir» şeklinde bir hüküm bulunmaktadır. Evet ama, hemen söyliyelim ki, yeterince beslenme gereksinmesini dahi karşılayacak miktar- da eline ücret geçmeyen emekçi sınıfının dinlenme hak kına sahip olsa da, bugünkü ekonomik gücü ile bu hakkı kullanabilmesi olanak dışıdır. 

İşte herkesten fazla dinlenmeye ihtiyacı olan işçile- 


ANKARA'da 
DEVRİMCİ 


MÜCADELEMİZ “- 


HIZLANDI 


Ankara 2. Bölge Temsilciliğimiz sınırları içinde örgütlenme hızla devam etmektedir. TAMSAŞ Tarım Aletleri ve GÜR-SER Elektrik Koll. Şti. 
ve Türk Metal Sendikasından istifa ederek Sendikamıza geçen TEKİMAL SINATES Koll. 
Şti. ve YÜKSEL İnşaat Çağdaş Metal-İş Sendikasından istifa eden KÖKLÜ Sanayii işyerleri de Devrimci mücadelemize bilinçli olarak katılmaktadırlar.. 

Bir seneden beri büyük bir sabır ve bağlılıkla GREV uygulaması için bekleyen KA-YA DÖKÜM İşçilerinin bu bilinçli mücadelesi (o işverenin tüm baskılarına rağmen de- 


— . vam etmektedir. Bu işyeriyle 


ilgili olarak Başbakanlık Müşaviri Fuat BAYDERE tarafından Uzlaştırma Toplantısı tertip edilmiştir ve halen devam etmektedir. - à 

Yine işyerlerimizden SELNİ-KEL'de GREV kararı alındı. Yapilan grev oylamasını işyeri- nin memur dediğimiz (aslında işçi olan) sayıları 43 kişide bu masa başı arkadaşlar ve bu arada zorla 14 işçiye «Grev Oylaması istiyoruz.» diye imzalattırıldı. Fakat oylama neticesinde 97 işçi bize 46 oy ise onlara çıktı. 46 oyun zaten 43'ü masa başı oyuydu. Fabrikaya ortak olan müdürler bile oy kullandı. Genel Müdürün kapıcısı bile oy kullanmak is- 


tedi. Yine işçi zaferini kazan- 


dı. 

LAYNE-BOWLER İşyerinde ise uyuşmazlığa; ücret, ikramiye, kıdem tazminatı, asgari ücret ve çalışma saatlerinde gidildi. 

Daha önce, grev kararı alınan işyerleri ise HOLSAN Tarım Aletleri, İvaz İmalât, Ka- ya Döküm işyerleridir. 
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(İTES AÇILDI 


lenme, dinlenme ve beslenme gibi gereksinmelerini parasız olarak karşılayabildikleri Mi- 
TES, bu yılda 15 Haziran 1975 
ile 15 Eylül 1975 tarihleri arasında üyelerimizin tatil yapmaları için açık tutulacaktır. 
Sosyal Hizmetler ve Tesisler Dairesi, bu yaz sezonun- da MİTES'e gelecek olan üyelerimizin rahat bir tatil geçirebilmeleri için gerekli tedğın binlerce üyemizin çocuk- birleri almış bulunmaktadır. 
larıyla birlikte öğrenme, eğ- MİTES, sizleri bekliyor! 


BORONKAY'DA 
SÖZLEŞME İMZALANDI 


© BORONKAY işyerinde önce GREV KARARI alındı. Sonra toplu sözlesme imzalandı. 


rin bu hayati sorunu karşısında Sendikamız, kendi bünyesi içinde MİTES'i kurmuştur. 
Altı yıldır üyelerimizin hizmetinde olan MİTES, Balıkesir'in Gönen ilçesine 26 km. 
uzaklıkta ve Marmara Denizi- nin kenarında 950.000. m?'lik bir araziye kurulmuş bulunan MADEN-İŞ İŞÇİ TATİL ve E-ĞİTİM SİTESİ'dir. 
Kuruluşundan bugüne de- 


RR 
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Sendikamız ile Boronkay San. ve Tic. Koll. Şti. arasındaki toplu sözleşme anlaşmazlığı sonunda alınan grev kararından sonra, taraflar görüşmeleri sürdürmüşler ve bunun sonucu olarak da 10/6/1975 tarihinde yaptıkları toplantıda, uyuşmazlık konularının tümü üzerinde anlaşarak, Sözleşmeyi imzalamışlardır. 

' Varılan anlaşmaya göre, sözleşme 1/1/1975 tarihinden itibaren 2 yıl süre ile yürürlüktedir. 

İşyerinde asgari saat ücreti; sözleşmenin birinci yılında 550, ikinci yılında 600 kuruştur. 

Üyelerimizin saat ücretlerine; 1/1/1975 tarihinden itibaren 325, 1/1/1976'dan itibaren de 375 kuruş zam yapılacaktır. i 

Sözleşmenin birinci yılında 75, ikinci yılında. 90 günlük ücretleri tutarında ikramiye alacak olan üyelerimize, 500.— er TL. de yıllık ücretli izin ödeneği verilecektir. 

Kıdem tazminatlarının 30 güne, ancak, kanunen 30 güne çıktığı andan itibaren 36 güne çıkarıldığı toplu iş sözleşmesinde üyelerimize her sözleşme yılında 1.000— er TL. yakacak ödeneği ödenecektir. 

Üyelere günde bir öğün doyurucu ve kaliteli yemek verilecek, üyelerimizin işyerine getirilip, götürülmeleri işverence temin edilen özel vasıtalarla sağlanacaktır. 

Sendika üyelerinin yaz aylarında yıllık ücretli izinlerini, Sendika Tatil Sitesinde geçirmelerini sağlamak amacıyla işveren, Sendikanın Tatil Sitesi İdaresine 30.000.— TL. vermeyi kabul etmiştir. 

Gece vardiyasında çalışan üyelerimizin saat ücretleri 
75 kuruş zamlı ödenecektir. 

Sosyal Yardımlar; evlenmede 1000 — TL., doğumda 650. — TL., ölümde, üyenin ölümünde yakınlarına 4500.— TL., yakınlarının ölümünde üyeye 700.— TL., çocuk zammı her ay her çocuk için 50 — TL., askerlik yardımı 750. — TL. olarak belirlenmiştir. 

Bunların dışında, Sendikal, Sosyal hak ve çıkarlar ile İş Emniyeti ve İşçi Sağlığı Tüzüğü hükümlerine uygun haklar sağlanan bu toplu iş sözleşmesinden (291) üyemiz yararlanacaktır. 


BASINDAN SEÇMELER 


Yankı Dergisi 


Kemal Tü irkler'le 2 7 


roportaj yaptı 


DİSK Genel Başkanı Kemal Türkler Yankı'nın sorularını cevaplandırdı. 

YANKI — 

DİSK'in kuruluşundan bu yana hızlı bir gelişme gösterdiği görülmektedir. Bu gelişmenin nedenleri nelerdir? 

TÜRKLER — DİSK Sermaye sınıfı karşısında işçi sınıfının var olduğu gerçeğinden hareket eder. Halkın, İşçi Sınıfının amacı doğrultusunda emek . ten yana bir düzen değişikliğinden sonra mutluluğa erişeceğine ve bu düzen değişikliğinin Anayasal Demokratik yoldan işçi sınıfı öncülüğünde köylü, esnaf, memur gibi alınteriyle geçinen emekçi sınıf ve tabakaların iktidarı ile gerçekleşebileceğine inanır. DİSK toplumcudur, onun için sosyalist bir amaca yöneliktir. 
DİSK Demokrasiye yürekten bağlıdır. Emekten yana bir düzen değişikliği için demokratik yolu tek yol olarak görür. 
DİSK bu amacını güncel hayata uygularken kuruluş tarihinden bu yana, «işçinin yaşama ve çalışma koşullarını geliştirmek» biçiminde somutlaştırmış «İşçi yaşama ve çalışma o koşullarının geliştirilmesinde ileriye dönük ve gerçekliğe uygun söz ve karar sahibidir» temel ilkesine bağlamıştır. Bu temel ilke, demokratik ilkenin çalışma hayatın- da bir başka deyim biçimidir. 

Bu ilkenin uygulanması .giderek, Toplu Sözleşme yapma 

yetkisi sırasında sendika seçme özgürlüğü (Referandum) sistemi ile somutlaşmış ve gerçekleşmiştir.. 
© «Söz ve karar sahibi olma» 


ilkesinin uygulanması, işçiye 


güven ve kişilik kazandırmıştır. Kendisi karar verdiği için işçiler mücadeleye inanç ve güven birliği içinde çoşku ile katılmışlar ve bu nedenle her’ 


PETROLDE 
İHAN 
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KÖYÜNE GÖNDER 


mücadele başarı ile sonuçlanmış ve daha üstün yaşam ve çalışma koşullarına ulaşmışlardır. Bunun sonucu olarak da kişilik tanınmayan, insan yerine koyulmayan ve yıllardır olduğu gibi kendi işçi liderleri tarafından da horlanan bir takım sendikalardaki işçiler yavaş yavaş DİSK'e doğru akın etmeye başlamış ve DİSK'e hızlı bir geliştirme kazandırmıştır. 

İşçilerin DİSK'e akın etmelerinin ve DİSK için, devamlı kıvılcımlanan coşkunun somut ve öz ifadesi işçinin kişilik kazanma özlemi, inanç ve güven duygusudur. 

YANKI — DİSK'in kuruluş amacı, Türk-İş'ten ayrı görüşlere dayanmaktadır. DİSK amaçlarını ve ilkelerini ne ölçüde gerçekleştirebilmiştir? 

TÜRKLER — Yukarıda belirt tiğimiz gibi DİSK'in gerçek bir amacı vardır. Buna Türk-İş- ten bakabilmek için. Türk-İş'in de belirli bir amacı olması gerekir. Ne yazık dırki Türk-İş yöneticilerinin günün politikasına göre günü gün etmekten öte görünürde bir amacı yoktur. Bu nedenle gün geçtikçe tabanında ve kamu oyunda Türk-iş, erimektedir ve tabanı DİSK'e kaymakta. DİSK'e gel- 


“mek için büyük bir coşku için- 


de yanıp tutuşmaktadır. 
DİSK'in amaç ve ilkelerini ne ölçüde gerçekleştirebildiği sorununa gelince, bunun yeteri kadar kamu oyunca bilinmekte olduğu kanaatindeyim. 
Ancak, eğitim ve eylem için 


“de bilinçlendirme konusunda 


DİSK'in bugün oldukça önemli bir yol almış bulunmakta olduğunu özellikle belirtmek isterim. 


ye er “böreği 


n Bankalar son 19 gün içinde ma - 1,5 milyar lira kredi dağıttı 


içinde 


sik onetim 
T 


YANKI — Halil Tunç'un son günlerdeki demeçleri, iktidarı eleştirici ve işçi isteklerini sert biçimde ortaya koyucu şekildedir. Bu tür konuşmaları, Türk-İş'in tabanının kaymak ta olmasına yoranlar var: Siz ne diyorsunuz? 

TÜRKLER — Halil Tunç'un son günlerdeki telaşının: işçi sınıfına yıllardır işlediği ihane tin suçluluk duygusundan ileri geldiğini ve bu nedenle tabanının DİSK'e kaymakta olduğunu düşünenler elbette bir gerçeği doğrulamaktadırlar. Yalnız bugünkü taktiğinin işçi sınıfını ve kamu oyunu yanıltma oyunundan ileri gidemiyeceğini özellikle işaret etmek isterim. 


HELE BİR 
SÜYLEŞELiİM 


ROPORTAJ: 
selçuk AYBATAR 


Patronlar benim gibi sakat kalan biriyle iftihar etsinler. 

Sağ kolumu kaybettiğim zaman 15 yıllık işçiydim. 

En az 15 yıl daha aynı güçle çalışabilirdim. 

Patronlarım, o «hastanedeyken sana ayda ikibin lira ödedik. Al 8.500 TL. daha hakkını helal et dediler. 

Ben vücudumun üstünde kumar oynatmam. 

Hakkımı arayacağım. Hayatımın bedelini onlardan alacağım. 


o 4/4040 


Geçen yıl Ramazan Bayrathi günü, «ELEKTRO METAL Fabrikasında bakım yaparken çelik halatın kopup, 2.55 ton ağırlığındaki elektrod pensesinin düşmesi neticesi sağ kolu ezilerek kesilen üyemiz Yusuf Ziyaettin Beştav'ı evin- de ziyaret ettik. 


52 > eh tari- 


himizin 37 
tında geçirdik. 
yi an her defas 


yılını sıkı Ahe sında İş 


Beştav; başından geçenleri şöyle sıraladı. 
«Ben Elektrometal Fabrika- 


sı inşaat halindeyken çalışmaya başladım. Bu tip ağır sanayi dalındaki işyerlerinde her yıl üretime bir ay ara verilerek revizyon yapılır. Bizim fabrika 1960 yılında imalâta başladı. Fakat o günden, bu güne bir yıl bakım yapıldı. 
bir daha revizyona girmedi. 
Pazar ve bayram tatillerinden istifade edilerek ilimtetik yapılan bakımla çalışılmaktaydı. 
Bizi de bayram tatilinde ça- 
>lışmaya mecbur ettiler. Arkadaşlar bayramda çalışılır mı? 
deyince çalışacaksınız. Yoksa işten çıkarırız dediler. Ben şeftim kötülük olmasın diye memleketlerine gidecekleri aramızda anlaşarak gönderdim. 
Biz fabrikaya geldik, sonunda bu kötü kaza başıma geldi. 
Önce sağ kolumu kaybettim, mafsal parçalandığı için sağ ayağım donduruldu ilelebet oynatamıyacağım. Burnum ta- 
-mamen ezildi nefes alamıyorum, kanda üre başladı. Hadiseden ve: hastahanedeki kötü muameleden dolayı iki kez sinirsel mide kanaması geçirdim. Kaza anındaki şokla 


şeker hastası oldum. Velhasıl . 


hurdaya döndüm. 
Kaldırıldığım Okmeydanı'ndaki S.S.K. Beyoğlu Hastanesinde çağ dışı muamele gördüm. Ortopedide iyi doktorlarda varmış. Bu yüzden ancak 9 gün sonra ayağım alçıya alındı. Sol kolumun'çıkığıda o gün yerine yerleştirildi. 14'cü gün bana bakmakta olan doktorun karıma «Hanımefendi kocanız kurtu- 


Milliyetçi Cephe Hükümeti kendilerine yakın iş 


adamlarına kredi musluklarını 


sonuna kadar adil.. 


(Baştarafı 1. sayfada) mesinde bir 


«Dış ticaret açığımız 16 
milyar liraya 


labilir. Ancak iyi bir doktorun eline düşerse» demesi üzerine o doktordan ümidi kestik, serviste herkesin saygı duyduğu, iyi insan operatör Dr. Olgun Bakırburç'a rica ettik. Gelip baktığında sağ kolumun çürüdüğünü hayretle gördü. Izdırabım had derecede artmış, o gün ateşim 39,5 dereceye yükselmişti. Derhal müdahale etmeli kangren olmuş, yüzde bir ümitle kurtarabiliriz, dedi ve ameliyata girdim. Gördüğünüz gibi kurtuldum.» 

«Öte yandan en verimli çağımda çalıştığım, 16 yılımı ver diğim fabrikamdan maalesef anlayış görmedim. İlgililer bana kaza gününden bu yana «Sen rahatına bak. Davacı olma, sana fabrikamız her ay 
2000 TL. maaş bağladı. Bu para 
sana emekli maaşın bağlanana kadar ödenecek, sonra senin hesabından kesilmeyecek, patron senin raporundaki sakatlık derecesine göre tazminatını da verecek.» demişlerdir. Bu gün ise tamamen aksi oldu. Hesabımı kesmeye gittiğimde bana, «Şimdiye kadar sana her ay makbuzla ödediğimiz 2.000. — TL. lerin toplamı 31.500— TL. tutuyor. 


8.500.— TL. da sana vereceğiz. Biz hesap ettirdik. 40.000 
L. alman gerekiyormuş. Böylece hesap tamam oluyor.» 
dediler. 

— «Hayatımın bedeli bu mu deyince», sen artık maaş alıyorsun. İhtiyacın yok, ama 
10 bin TL. de manevi tazminat ilâve edelim olmaz mı?» 
diyerek beni yumuşatmağa, ii çalıştılar. 


Dış ficaret açığımız 


YETKİLİ ÇEVRELER, ey U KE SE DEN VE - 


RİLEN KRE DİLERİN, 
“DAHA ÇOK İTHA 1ATICNKUIIA - 


ükseldi.. 


DİSK'e bağlı sendikalardan haberler 


DEVRİMCİ TOPRAK İŞ 


Ceylanpınar Devlet Üretme Çiftliğinde çalışan işçilerin uğradıkları haksızlıklar ve son olarak da 250 kadın çapa işçisinin asgari ücretin altında çalıştırılmak istenmeleri ile ilgili olarak DİSK Genel Başkanı Kemal TÜRKLER basına ve TRT'ye aşağıdaki yazılı demeci vermiştir: 

«Urfa iline bağlı Ceylanpınar Devlet Üretme Çiftliğinde çalışan 2700 devamlı ve 2500 mevsimlik işçinin uğradığı yasa dışı uygulamalar, bugüne kadar bu işçilerin sendikasız, ya da sarı sendikaların üyeleri olmaları yüzünden gözlerden uzak tutulabilmişti. Ne var ki, bugün artık DİSK, Ceylanpınarda çalışan işçilere de sahip çıkmış ve DİSK'e bağlı Devrimci Toprak-İş Sendikası buradaki işçileri örgütlemeye başlamıştır. 

DİSK Genel Merkezince saptanmış olduğuna beşta şoförler olmak üzere burada çalışanların tümü sigortasızdırlar. Çobanlar ve bekçiler ise günde 24 saat aralıksız çalıştırılıyorlar. 

Sürücüler ve öbür işçiler günde 11 saat mesai yaptıkları halde fazla mesai ücreti alamamaktadırlar. 

Bütün bunlardan başka, Müdür Muavini Nedim Kekeç'- in işçilere yasa ve insanlık dışı uygulamalarda bulunduğu öne sürülmektedir. 

Ayrıca, bu işyerinde sarı sendikaların yapmış olduğu sözde toplu sözleşmelerin maddeleri bile işletilmemektedir. İşçilere 8 liralık yemek verilmesi gerekirken, sadece bulgur pilavı ile bir taş ayran yeter görülmektedir. Sözleşmeye göre işçilerin de çiftlik ürünlerinden yararlanmaları gerekirken bu da yapılmamaktadır. 

Bütün bunlar yetmiyormuş gibi, şimdi, daha önce Devlet Üretme Çiftliği Müdürlüğünce çalıştırılan çapa işçileri bu kez karşılarında işveren olarak bir taşaronu bulmuşlardır. Asgari ücret günde 33 lira olduğu halde, bu taşaron 250 
kadın çapa işçisini 25 liradan çalıştırmak gibi yasa dışı bir davranış içine girmiştir. 

DİSK ve ona bağlı Devrimci Toprak-İş Sendikası, Ceylanpınar Devlet Üretme Çiftliğinde çalışan işçilerin bütün yasal hak ve çıkarlarını korumakta kesinlikle kararlıdır. İşveren ile işçi arasında yapılacak topluluk sigortası ile tüm işçiler sigortalanacak ve güvence altına alınacaktır. Çoban ve bekçiler günde 2 posta olarak çalışacaklardır. Fazla mesai yapanların fazla mesai ücretleri ödenecektir. Herkes kendi işinde çalışacak ve işverenin istediğini istediği işe göndermesi uygulamasına son verilecektir. 250 kadın çapa işçisine uygulanan yasa dışı baskı durdurulacaktır. 

DİSK, işçi sınıfının ekonomik, sosyal mücadelesinde olduğu gibi, Ceylanpınar'daki işçilerin sürdürdüğü haklılık kavgasında da onlardan yana çıkmış, onlara gerekli destekte bulunmuş ve parasal yardımlar yapmıştır ve bundan böyle de bu yardımların sürdürülmesi kararını almıştır: Ceylanpınar işçisinin insanca yaşama mücadelesi başarı ile sona erinceye kadar da bu desteğimiz devam edecektir. 

Ceylanpınar işçilerine karşı sürdürülen bu yasa ve insanlık dışı uygulamaları şiddetle kınar, ilgilileri bir kez daha uyarırız. 

Tüm devlet üretme çiftliklerinde, Toprak-Su teşkilâtın- da ve öbür tüm orman ve tarım işlerinde çalışan 8.5 milyon tarım işçisi vardır. Bu arada şunu belirtmek isteriz ki, bunların esaslı bir güvence altına alınması, Tarım-İş kanunun çıkması ve aynı zamanda bu işçilerin tek bir sendikanın çatısı altında toplanması temel ilkesine bağlıdır ve DİSK bu doğrultuda gereken çabayı gösterecektir. 
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, Sendikası örgütsel 


HÜRCAM-İŞ | 


DİSK'e bağlı HÜRCAM-İŞ Sendikasının 4. Olağan Genel Kurulu 10, 11 Haziran 1975 
tarihlerinde Bağlarbaşı Neşe Düğün Salonunda yapılmıştır. 

Kimya-İş Sendikası Genel Başkanı Dinçer Doğu'nun Divan Başkanlığına getirildiği ve DİSK Genel Başkanı Kemal TÜRKLER ile DİSK'e bağlı çeşitli sendikaların yöneticilerinin davetli olarak katıldığı kongreyi bir konuşma ile açan HÜRCAM-İŞ Sendikası Genel Başkanı Ali Şahin, özetle Türkiye'nin tekelci sermayenin 


etkisi altında olduğuna değindikten sonra sırayla, sendika seçme özgürlüğü, İş Kanununun demokratikleştirilmesi ve 


Kidem Tazminatı konuları üze rinde durmuştur. 

Ali Şahin; sözlerini şöyle bitirmiştir. 

«Ülkemizde açık ve seçik egemen sınıfın o diktatörlüğü vardır. Düşündükleri, yaptıkları aynı doğrultudadır. Bunun tek çıkar yolu İşçi Sınıfının ekonomik iktidarda söz ve karar sahibi olmasıdır. Tüm bunu düşünen işçiler, Sermaye- ye ve faşizme karşı güçbirliği yapmak zorundadır». 

HÜRCAM-İŞ'in 4. Genel Ku rulunda yapılan seçimler sonucunda Genel Başkanlığa Ali Şahin, Genel Sekreterliğe M. 
Ali Tunçdemir getirilmişlerdir. 
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© DİSK üyesi HÜRCAM-İŞ Sendikasının 4. Olağan Kon- 


gresinden genel görünüş. 


HAS-İŞ 


DİSK üyesi Has-İş Sendikasının İzmir şubesince yürütülen başarılı çalışmaları ve işçilerden yana yapılmakta olan mücadeleyi yakından izleyen Verem Savaş Derneği Buca Sanatoryomu işçileri topluca Has-İş Sendikasına geçmişlerdir. 

Sosyal Sigortalar Kurumu Tepecik Hastanesi, Tepecik Doğumevi, İzmir Fransız Hastanesi ve Özel hastanelerin yanı sıra İzmir Belediyesine 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DİSK'e TURİZM-İŞ 

gelişmelerine paralel olarak bünyesinde daireleşmeye gitme kararı almış ve uygulamaya başlamıştır. 

Bu karar gereğince dört daiire kurulmuştur: 1) Örgütlenme Dairesi 2) Eğitim ve Araş tırma Dairesi 3) Hukuk Daire si 4) Toplu Sözleşme Dairesi 

Örgütlenme Dairesinin çalış maları ile işkolu işçilerinin 


.bağlı 


m senkikaya artarak yönelen eği- 


limleri değerlendirilecek, etkin bir örgütlenme politikası 


ve çabası sürdürülecektir. Bu 


çalışmalara aktif üyeler de ka tılacaklardır. 

Eğitim ve Araştırma dairesi çalışmaları ile üyelerin genel bilinç düzeyleri yükseltilmeye çalışılırken ayni zaman- 


E va 


bağlı hastanelerde çalışan işçilerin de Has-İş de örgütlendiğini bildiren Has-İş İzmir Şube Başkanı Ağali Öztürk, en kısa zamanda Ege'deki bütün sağlık işçilerinin DİSK'TE BÜ-TÜNLEŞECEKLERİNİ AÇIKLA-MIŞTIR. 

Fotoğraf Türk-İş'e Bağlı Sağ lık İş'den ayrılan ve DİSK üyesi Has-İş'e geçen Verem Savaş Derneği Buca Sanatoryomu işçilerini tesbit etmektedir. 


da sendikanın bilinçli bir kadroya sahip olması amaçlana caktır. Eğitim ve Araştırma Dairesi bu amaçla seminerler, konferanslar, film ve tiyatro gösterileri, gazete, bülten, kitap v.s araçları ile varmaya çalışacaktır. 

Hukuk Dairesi ile, üyelerin her türlü hukuki sorunlarına anında cevap verilecektir. Böy lece sendikanın gelişmesi ile birlikte artmaya başlayan hukuki sorunlar karşısında-daha güçlü olunacaktır. 

Toplu Sözleşme. Dairesinin Çalışmaları ile, Örgütlenmeye paralel olarak artan toplu iş sözleşmesi çalışmaları daha tam karşılanmış olacaktır. Ayrıca mevcut toplu sözleşmelerin uygulanmaları da daha titiz kontrol edilecektir. 


a 


DİSK 
Genel sekreteri 


İbrahim Güzelce kimdir ? 


21, 22, 23 ve 24 Mayıs 1975 
tarihlerinde İstanbul'da yapılan 5. DİSK Genel Kurulu'nda Genel Sekreterliğe seçilen İbrahim Güzelce'nin kimliği ile ilgili olarak aşağıda size bilgi veriyoruz. Böylece DİSK'in ye ni Genel Sekreterini daha yakından tanıma fırsatı bulmuş olacaksınız. 

İBRAHİM GÜZELCE'NİN KİMLİĞİ 

7.9.1922'de İstanbul'da doğdu. İlk okulu bitirdikten sonra Meslek Okulu'na devam etti, buradan Mürettip olarak mezun oldu. Zorunlu hizmetini Urfa Belediye Matbaası'nda tamamladıktan sonra İstanbula döndü ve 1940 yılında İstanbul Basın Teknisyenleri Sendikası'nın üyesi olarak sendikal eylemlere katıldı. 

1948'de İstanbul Basın Teknisyenleri Sendikası'nın Profesyonel Genel Sekreterliğine seçildi. Daha sonra, Türkiye Basın Sanayii İşçileri Sendikası (Basın-İş) adını alan bu örgütün Genel. Başkanlığına getirildi. 1963 yılına kadar Genel Başkanlık görevini: sürdüren Güzelce, 1964 - 65 yıllarında Türkiye Lâstik-İş Sendikası'nın Genel Sekreter Yardımcılığı ve Eğitim Müdürlü- 
günü yaptı. Bu tarihten 1967 
yılı: sonuna kadar da gene Basın-İş Sendikası Genel Başkanlığı görevini sürdürdü. 

13 Şubat. 1961'de Kurulan 
ve 1971 yılında Anayasa Mahkemesince kapatılan Türkiye İşçi Partisi'nin kurucuları arasında yer aldı. 13 Şubat 1967 
yılında, sendikası Basın-İş adı na, Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) in kuruculuğunu yaptı ve DİSK'in Genel Sekreterliğine getirildi. 
Görevleri ile ilgili olarak çeşitli Uluslararası sendikal top lantı, kongre ve gezilere katıl- 


dı. Cumhuriyet, Milliyet, Ak- ` 


şam, Forum, Gece Postası, Hergün, Yön gibi çeşitli gazete ve dergilerde Sosyal-Politik yazıları ile ilk Yeni İstanbul Gazetesinde hikâyeleri yayınlanan İbrahim Güzelce, Daily Herald Trubine Gazetesi'nin açtığı Dünya Hikâye Müsabakası'na «İp Meselesi» adlı hikâyesiyle katılarak derece aldı ve İstanbul (Radyosu'nda da bir piyesi oynandı. 

1967 yılından beri Berlin'de 
Telegraf Gazetesi'nde Mürettip olarak çalışan ve 1971'den, yeniden DİSK Genel Sekreterliğine seçildiği tarih olan 24 
Mayıs 1975 tarihine kadar Alman Sendikalar Birliği (DGB) Berlin Yabancılar Bürosu'nda Danışman olarak görev yapan Güzelce evli olup, iki erkek çocuğu vardır. Kendisi Almanca bilir. - 


a 


| 
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Sağcılar yani Milliyetçi Cep heciler yani sermaye sınıfı „yani sömürücü kapitalist sınıf ve bu sınıftan yana olanlar yani bu talan düzeninin savunucuları bugün yine iktidar olmuşlardır. 

İşte bu işçi ve emekçi düş manları memleketin yüce menfaatlerinden söz ederlerken kendi sömürü düzenleri- nin çıkarlarını ` kastedmektedirler. Çünkü sömürüye karşı kullandığımız ekonomik müca 


4 dele silahımız olan grev hak- 


GAMAK İŞÇİSİ 


Baştarafı 1. sayfada 


kendine göre cezalandırmak istemiştir. 

Gamak'lı işçiler işte bu nedenle direnmektedirler ve işverenin bu yasa dışı tahakkümünü zorlayarak, onu, yasalara boyun eğmeye zorlamaktadırlar. 


DİSK üyesi işçiler GAMAK işçilerinin sürdürdüğü bu mü- 


Kimi aliminyum, kimi tahta 


Eller kaşığa değmeden, Göklere açılır. 


«Rüzgardan koru» «Amin» «Amin» 

. Amin.. 
Ana, baba ve çocuklar, 


Sonra tok bir ses yükselir, Küçük odada «Amin» diye. 


Ana dışarı kaçar, 

Sofra kalkar aş bitince. 
Daha doymayan çocuklar, Ellerinde kaşıklar 


Karanlık basınca 


Duvardaki çiviye.. 
Baba esner, ana esner. 


Girmeden döşşeğe 


Rüzgardan koru. 


Kollar, bacaklar, kafalar Birbirine karışır... 


minik hik“Ye 
GECEKONDU. DUASI 


işçi mustafa burhanettin güneş 


Güneş batıdan yavaş yavaş kaybolurken, Küçük gecekonduda bir telaş başlar. 
Karanlık basmadan sofra kurulur. 

Düzülür baba, ana ve çocuk. 

Birden ortaya geniş bakır bir legen konur. 
İçindekide ocaktan yeni inmiş, 

Daha bugusu üstünde bulgur aşı. 


Sekiz kaşık dağıtılır, horantaya... 


Başta baba, ardından ana ve çocuklar. 

Yürekler ve dudaklar her zamanki duayı mırıldanır... 
«Tanrım kondumuzu belediye zabıtasından koru.» 
Sekiz ağız birden «Amin» diye haykırır. 


«Yıktırma Tanrım kış ortasında başımıza. » «Çalıştığım inşaatta iş bitmez inşallah» «Tamam biliyorsun Allahım, kış günü iş bulmak zor.. 


Teker teker ellerini yüzlerini birbirine sürerler. 


Birden kaşık takırtısı kaplar gonduyu. 

. Bir kaapmacadır bir yarıştır başlar, kardeşlerde. ` Ana baba sessizce çekilirler köşeye. 
İri bir damla süzülür babanın gözünden: 


Zehir gibi akan bu yaşı görmemek lein; 


Kabın sağına, soluna yapışan Bulgur tanelerine bakarlar... 


İnceden inceye yanan lamba asılır 


Çocuklar cılız ışık altında ders beller. 
«Vakit tamam» der baba, Bir zaman sonra. 
Döşşek açılır yanyana üç tane... 


Baba yine açar ellerini göklere. 
Her zamanki dua yine başlar sekiz ağızdan birden. 
«Tanrım gondumuzu belediye zabıtasından koru. 


Yıktırma tanrım kış ortasında başımıza. 

Çalıştığım inşaatta iş bitmez inşallah. 

Tamam biliyorsun Allahım, Kış günü iş bulmak zor...» 
Dua bitince sekiz ağızdan «Amin» çıkar. 

Eller, yüzlere sürülür, yavaşca.. 

Sonra sekiz kişi üç yatağa uzanır. 


kımızı izne bağlarken, ertelerken ya da yasaklarken yine gerekçe olarak gösterdikleri «memleketin menfaatleri» bu nun açık kanıtıdır. 

Uzun lafın kısası... 

Bir işyerinde çalışan işçi kardeşlerimize «memleket menfaatleri» gerekçe gösterilerek grev yaptırılmıyorsa aca ba bu gerçekten memleketin yani çoğunluğun menfaatine midir? Yoksa o işçi kardeşlerimizi sömüren sermayedarın menfaatine mi? İşte asıl bilin mesi gereken nokta... 


cadelede onları yalnız bırakmiyorlar ve destekliyorlar. 

Gamak işçileri bir yanda direnirken, kim kendisinden yana, kim karşısında herkesi im tihan ediyor. 

GAMAK işçileri bu mücadeleden başları dik olarak çıkacaklardır. Zafer mutlaka onların olacaktır. 


DİSK 
-Baştarafı 1. sayfada 


Cepheci partilerin iktidara geldiğinden bu yana geçen kısa süre içinde iki öğretmen silâhlı saldırı sonucu öldürülmüş, 30 tanesi öldürülmekten kıl payı kurtulmuş ve 200'den fazlası da yaralanmış, cinayeti işleyenler her zaman olduğu gibi yine yakalanamamışlardır.. 

Adapazarı TÖB-DER Sayma: nı'nın öldürülmesi ve arkadaş larının yaralanması, başta işçi sınıfımız olmak üzere öğreti men ve öğrencilere ve tü devrimcilere karşı girişilmi olan baskı ve yıldırma siya: setinin yeni bir örneğidir. 

Ekonomisi bağımlı, dış po-. 
litikası kapitalist ülkelere dö-; nük bir yolda ilerleyen ve ilerlemek zorunda olan Cephe iktidarı izlediği bu çıkmaz yol da tökezledikçe baskı ve yır dırma hareketlerini şiddetlendirecektir. 

Buna karşılık demokrasiden yana olan tüm yurtsever ve ilerici güçler bu gibi Yasa dışı düzenlemeler karşısında güçlerini birleştirmelidirler. Bugün Adapazarı'ndan öğretmenlere karşı girişilen bu cinayet yarın yurdumuzun başka bir yanında yine demokrasiden yana olan başka kuruluş ya da kişilere karşı  işlenebilecektir. 

Bu korkunç cinayet ve saldırılar zincirinin meydana gelmesi ortamını yaratanları şiddetle kınıyor ve tüm çalışanların örgütlenme, mal ve can güvenliklerinin sağlanması ko 


nusunda Hükümetin dikkatini i 


çekiyoruz.» ` 


KOÇAK 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tim Komutanlığına başvurduğumuzu bildirmiştik. 

Bunun üzerine istanbul Böl ge Çalışma Müdürlüğünce iş- 


yerinde 23 ile 30 Mayıs 1975 


tarihleri arasında yapılan incelemede, 91 işçinin çalıştığı işyerinde tecrübe süresi içinde çıkarıldığı bildirilen 17 işçinin tekrar işe alınmaları gerekçe- si ile işçilerin işyerinde çalışmadıkları ifade olunmuş ve bu durum Beyoğlu 3'cü Noterliği vasıtası ile tesbit edilerek çalışmayan işçilerin iş akidleri fesh edildiği ifade olunmuştur. Yapılan inceleme- de tüm işçilerin 23 günlük ücret alacaklarının ödenmediği, ücret ödemelerinde işçilere ücret pusulası verilmediği, yıllık ücretli izin defterinin tanzim edilmediği, yıllık ücret li izinlerin verildiğini kanıtlayıcı bir belge gösterilmediği, Toplu işçi çıkarılmasına rağmen 1475 sayılı kanunun 24'- cü maddesine uyulmadığı tesbit edilmiştir. 

Hadisede işyerinde çalışan ustabaşının işçileri topluyarak Maden-İş Sendikasından istifa edip oTekmetİş Sendikasına üye olduğunuz takdirde çalışabilirsiniz dediğinin işçilerce ifade olunduğu ve bu ne- 


denle işçilerin direnişe geçe- ` 


rek çalışmamalarına sebebiyet 


> verdiği neticesine varılmıştır. 


İşveren hakkında 1475 sayılı yasanın 24., 26., 30., 49., 
58. ve 274 sayılı yasasın 19'- cu maddesine aykırı hareketlerinden ötürü kanuni koğuşturma açılmıştır. 


daha da . 


ODTÜ'de yıllardan beri özellikle öğrenci kesiminde yoğunlaşan faşist baskı ve uygulamalar Milliyetçi . Cephe Hükümetinin işbaşına gelmesinden bu yana yeniden üniversitede eğitim güvencesini kesinlikle ortadan kaldıracak derccelere ulaşmıştır. Öğrenciler bu baskı karşısında elverdiğince ve örgütlenebil dikleri oranda her türlü demokratik yöntemi kullanarak mücadele ettiler, Rektörlük ve Mütevelli Heyetin bütün çabaları boşa çıkarmaya öğrencileri demokratik bir kesim olarak kesinlikle tanımamaya kararlı idi. Bundan öte, faşizmin üniversite içindeki temsilcileri 1971 öncesi devrimci mücadelenin intikamını alırcasına .öğrenciyi can düşmanı gören bir tavır içindeydiler. Öğrenciler üzerinde dolaylı ve doğrudan doğruya çe- 
:şitli yöntemlerle şiddet ve baskı uygulandı. Okulda demokratik tartışma ve demokratik eğitim ortamı yokediirken, bir yandan da polis güdümlü dernekler kuruluyor, rektörlerden biri öğrencilerin «sapık ideolojilere kapılmamaları için -(!) » bok bol spor yapmalarını tavsiye ediyor, üniversitede DİSKOTEK açılma si için binlerce lira harcanıyordu. Bütün bu göstermeik 


. çabaların altından sırıtan fa- 
` şizm gerçeğini halkın çocuk- 


TÜB-DER 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barla sayın kongremizin bütün koşulları dikkate alarak günümüzde yurtsever demokratik güçlerin, kısa süreli amaçları içinde demokratik öz gürlüklerin yerleşmesi ve faşizme etkin biçimde karşı konularak halkımızın can güven- 


,liğinin sağlanması için birlik- 


te somut eylemler sürdürülmeli, öncelikle işçi sınıfımızın bu eylemde bütünleştirilmesi sağlanmalıdır». 

Türk halkının çocuklarını yarınlara hazırlayan, onları bilgili ve bilinçli yurttaşlar olarak yetiştirmeyi amaçlayan, çalışmalarında bilimi kendilerine kılavuz yapan Türk Öğretmenlerinin mesleki örgütü olan TÖB-DER'in 22, 23 Haziran 1975 tarihlerinde yapacağı Olağanüstü Kongrede DİSK'in güçbirliği konüsurida aldığı ka rarın en iyi biçimde değerlendirileceği kanısındayız. 

Bugün tüm ilerici kuruluşlar Türkiye'deki ana çelişkiyi saptamak ve aralarında süre gelen fraksiyonel çatışmayı daha ileri tarihlere bırakarak bir anti-faşist cephe oluştur- 


nadan Saklamak mümkün dlmadı. 14 Ekim seçimlerinin getirdiği kısmi özgürlükler ortamında öğrenciler kısa sürede hızla örgütlenerek kendilerine tanınmak istenmeyen doğal hak ve özgürlüklerini kazanma mücadelesine giriştiler. Kurulan demokratik öğrenci örgütleri sürekli polis ve disiplin kurulu baskısına karşın mücadelelerinden Vâzgeçmediler. 

Öğrenciler, demokratik tartışma ortamını sonuna kadar zorladılar. 14:Mayıs günü forumlarda seçilen öğrenci tem silcileri; 1) dönemin kayıplarını karşılayacak şekilde yeniden düzenlenmesini 2) Dİ-SİPLİN CEZALARININ KESİN-LİKLE SON BULMASINI 3) JANDARMA BASKISINA BİR SON VERİLMESİNİ isteyen öğ rencilerin taleplerini iletmek 


üzere Üniversite Konseyine . başvurdular. 
Bu temsilcilerin görüşme 


istekleri reddedildi. Artık gerçekten bıçağın kemiğe dayandığı 9 bin öğrencinin tümü için de açıktı. Bu koşullar altında talepler karşılanıncaya, öğrenci temsilcileriyle görüşülünceye kadar BOYKOT ka- 
“rarı alındı. 

İşte olayların gelişimi içinde kısaca anlatılan mücadelenin son adımı olarak oluşan 


` boykot, yine olayların özün- 


den aldığı güçle başarıya kadar kırılmadan sürecektir. 


Kongresine 


mak zorundadırlar. 

Kaba kuvvetin kol gezdiği, ilericilerin can güvenliğinin kalmadığı en açık bir deyimle faşizmin hortladığı bir ortam- da, kişisel ve kliksel tartışma larla ilerici güçlerin «güçbirliğini» zaafa uğratanlar tarih önünde suçlu olacaklardır. Ve yarın Türk Halkı onları asla affetmiyecektir. 

Çocuklarımıza bilgi, halkımıza bilinç götüren ve bu uğurda yüzlerce kurban veren saygı değer tüm öğretmenlerimize işçi sınıfımızdan selâm olsun! 


1 MAYIS YARIŞMASINA 
SENDE KATIL! 

Gazetemizin geçtiğimiz ay kutladığımız 1 Mayıs İşçi Bayramı nedeniyle başlattığı 1 


Mayıs yazı, şiir, karikatür, hikaye ve fotoğraf yarışması de- 


vam etmektedir. Yarışma nedeniyle üyelerimizin gösterdiği yakın ilgi bizleri çok' sevindirmektedir. 

Tüm üyelerimizin yarışmaya katılmalarını bekler, başarılar dileriz. 


EMPERYALİZMİ 
İYİ TANIMALIYIZ) oi 


Emperyalizm üzerine, gerek Türk Basını'nda, gerekse politik çevrelerde çok şeyler yazılmış, çok şeyler söylenmiştir. Fakat Emperyalizm'in dünya halklarına karşı işlediği suçlar ile bu halkların mutluluk ve yararına güvenle bakmalarına engel olucu biçimde sürdürdüğü bilinçli ve somüt cinayetlere, rakamların yanılmaz kesinliği ile çok az yer verilmiştir. 

Biz bu kısa derlememizde, Emperyalizmi, bilhassa bu 


Derleyen: 


lemeye çalışacağız. Bu arada şunu da hemen söylemeliyiz ki, Emperyalizm, tekelci kapitalin egemenliğinde bulunan toplumsal bir sistemdir. Emperyalizm'de, milyonlarca insanın emeği, alın teri pahasına yaratılan dev zenginlikler, bir avuç tekelci - kapitalistin elinde toplanır. Bu yüzden, bir yığın ülkenin halkları ya ona bağımlıdır, ya da onun ağır, dayanılmaz baskısı altındadırlar. Bu halklar, kendilerine; açlık, felâket ve çeşitli yoksulluklar getiren kapitalist - tekeller tarafından durmadan ve çeşitli biçimlerde sömürülürler. 

Emperyalizm'de tekeller, kendi aralarında da, etki alanları 

ve egemenlik için aralıksız olarak insafsızca bir boğuşma 

yürütürler. Bu boğuşma ise, devamlı olarak yeni savaş tehlikeleri: yaratır. Böylece Emperyalizm, insanlığın daha iyi- 

ye, daha güzele doğru gelişmesi için tarihte eşine rastlanmamış olanaklarla dolu olan çağımızı, milyonlarca insanın 

korku ve dehşet içinde süründüğü bir dünya haline getirir. 
İşte bir kaç örnek: i 

— Sadece son iki dünya savaşında 60 milyondan fazla insan ölmüş, 110 milyon insan yaralanmış ve sakat kalmış, ayrıca, milyonlarca insan, harbin doğurduğu bulaşıcı ve diğer hastalıklardan ölüp gitmiştir. 

— Faşizmin hüküm sürdüğü o korkunç ikinci savaş yıllarinda, 26 milyondan fazla insan toplama kamplarına kapatılmış, 11 milyon insan zehirli gaz odalarında yok edilmiş, kurşuna dizilmiş, ya da başka hunharca metodlarla öldürülmüştür. ; 

— Ekonomik bunalımlar sırasında 100 milyar dolardan fazla değerde maddi nimet yok edilmiş, buna karşılık, aynı dönemlerde milyonlarca insan açlığa, hastalıklara ve yoksulluğa mahkum bırakılmıştır. 

Emperyalist savaşlar sonucunda: 

— XVII. Yüzyılda, Avrupa kıtasında 3 milyon insan, 

— XVIII. Yüzyılda 5 milyon 200 bin insan, 

— XIX. Yüzyılda 5 milyon 500 bin insan ölmüştü. 

— Birinci Dünya Savaşı'nda, ylanız askerler arasında öldürülen ve ölenlerin sayısı ,yaklaşık olarak 10 milyon kişiyi, sakatlananların sayısı ise 20 milyonu bulmuştur. 

— İkinci Dünya Savaşı'nda ise (1939 - 1945 yılları arasında), 54 milyondan fazla insan öldürülmüş, 90 milyondan fazla insan da yaralanmıştır. Bunlardan 28 milyonu sakat kalmış, 2 milyondan fazla sivil insan bombardımanlarda hayatlarını kaybetmişlerdir. < 

YENİ BİR SAVAŞ, BİR NÜKLEER SAVAŞI, YÜZ MİLYONLAR- 

CA İNSANIN CANINA MALOLABİLİR. 

Savaşların doğurduğu yıkım yıllarında: ; 

— Birinci Dünya Savaşı'nda, 338 milyar dolar tutarındaki maddi değer yerle bir edilmiş, 

— İkinci Dünya Savaşı'nda ise maddi değer kaybı 650 mil- 


YÜRÜYÜŞ f.nüsnü dağlarca 


Yürüdüler, yürüdü hep. 
Közleri közleri hele. 
Çelikten yaylar gibiydi Dizleri dizleri hele. 

Sarı, yanık, kara uzun, Yüzleri yüzleri hele. 
Görüyordu alçaklığı Gözleri gölzeri hele. 
Baba, oğul, ana, çocuk, Kızları kızları hele Sessizlik tuz buz olmuştu, Sözleri sözleri hele. 

Bir ses yansırdı dağlardan Sazları sazları hele. 
Yürüdüler, yürüyor hep İzleri izleri hele. 


Emperyalizmin yarattığı ekonomik bunalımlar yüzünden: 

— 1930 yıllarındaki dünya ekonomik krizi sırasında, Birleşik Amerikanın kaybı 300 milyar, öteki kapitalist ülkelerinki ise 400 milyar dolara yükselmiştir. Birleşik Amerika'nın 1948, 1954 ve 1958 yıllarında geçirdiği ekonomik bunalımlar, bu memlekete, dolayısile bu memleketin halklarına 400 milyar dolara mal olmuştur. 

— Özetle söylemek gerekirse, verimsiz savaş harcamaları, 

büyük ve küçük diğer savaşlar, ekonomik krizler ve durgunluklar sonucunda Emperyalizm, dünya halklarına, yapılan hesaplara göre, en azından, 6 milyâr 600 milyon dolarlık bir maddi değer kaybına uğratmıştır. 
İşin en korkunç olan yanı şudür ki, bu kayıplar, bir buçuk milyondan fazla insanın sefalet içinde yaşadığı, milyonlarca insanın açlıktan öldüğü bir zamanda verdirilmiştir. 

Bu korkunç sömürüyü ve Emperyalizm'in yıkımını bilmezssk, geri kalmışlığımızla başa çıkamayız, gerçek bir bağımsızlığa kavuşamayız. Onun için Atatürk'ün de önemle belirttiği gibi, «hakkımızı korumak, bağımsızlığımızı güven altında bulundurmak için toptan, milletçe bizi mahvetmek isteyen Emperyalizme karşı» uyanık olmalı, onu iyi tanımalı ve ona karşı savaşmalıyız. 
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MADEN-İŞ GAZETESİ 
DİSK'e bağlı Türkiye Maden-İş Sendikası adına: Sahibi: Kemal TÜRKLER 

Sorumlu Yönetmen: Kudret YILDIRIM Yazışma ve Yöhetim Yeri: Merter Sitesi Ahmet Kutsi Te- > cer Caddesi No: 10 Kat: 4 - İSTANBUL 

Genel Merkez: Barbaros Bulvarı No: 58 
Beşiktaş - İstanbul 

Telefon: 48 5074 / 485075 / 485076 


BASKI AND OFSET BASIMEVİ 


Türkiye işçi, sınıfının tarihinde bir dönüm noktası olan 15-16 Haziran olayı, işçi sınıfımızın sermayedar. sınıfa karşı verdiği şerefli bir mücadele günüdür. 

1970 yılında işçi sınıfının 
gelişen mücadelesi karşısında sermayedar sınıf, DİSK'in devrimci varlığını yok etmeye yönelik bir yasa değişikliği planlamıştı. Bu yasa ile devrimci sendikalar kapatılacak, işçi sınıfının ekonomik ve politik mücadelesi o boğazlanacaktı. 

15, 16 Haziran olayı 274 sayılı Sendikalar Kanunu ile 275 
sayılı: Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt kanununu değiştirerek, DİSK'i kapatmayı ve böylece işçi sınıfımızın sömürüye ve baskıya karşı mücadelesini engellemeyi amaçlayan A.P. iktidarı ile işçi sınıfını işverenlerin eline teslim etmek isteyen Türk-İş yö- 


İŞTE İŞÇİ SINIFININ GÜCÜ 


netiminin, Anayasayı çiğneyerek birlikte hazırladıkları, Amerikan kaynaklı komploya karşı verilen şanlı bir mücadeledir. 

İşte 15, 16 Haziran, sermayedar. (sömürücü) sınıfın bu faşist planına karşı demok- | ratik hak ve özgürlüklerin korunması için yürüyen 150 bin 


işçinin devrimci gücü demektir. 
15, 16 Haziran, ülkemizi 


emperyalizme (gelişmiş kapitalist ülkelere) peşkeş çeken sermayedar sınıfın siyasi iktidarına karşı bağımsızlık için yürüyen 150 bin işçinin devrimci sesi demektir. 

Yarının mutlu Türkiye'si için, işçi sınıfımızın öncü ve tek umut olduğunu bir kez daha kanıtlayan bu şanlı günü, 5. yılında yeniden hatırlıyor ve Türkiye işçi sınıfı tarihine altın harflerle yazılan bu günü, bütün coşkumuzla kutluyoruz. , 


© DÜNYADA 
İŞÇİ HAREKETLERİ 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ULUSLARARASI ÇALIŞMA KONFERANSINDA KAZALA-RIN ÖNLENMESİ İSTENDİ 


Dünyada hergün 160.000 iş kazası olmaktadır ve bu konu- 


. da Türkiye hergün yeni rekor- 


lar kırmaktadır. 

4 Haziran'da Cenevre'de çalışmalarına başlayan Uluslararası Çalışma Konferansında, işçilerin hayatlarının ve sağlıklarının daha iyi denetim altina alınması konusu görüşülmüştür. Bu konuda konferansa sunulan bilgiye göre her yıl iş kazaları sonucu 100.000 
işçi ölmektedir. 

JAPONYA $ 

JAPON İŞÇİLERİ GÜNEY VİETNAM İŞÇİLERİ VE HALKI İLE DAYANIŞMA HALINDE OLDUKLARINI GÖSTERMEK İÇİN BU ÜLKEYE PARA YAR DIMINDA BULUNMAYI SUR DÜRMEKTEDİRLER. 

Son olarak toplanan ve Vietnam Halkını Destekleme Komitesine verilen yardım 5 mil yon Japon yen'i tutarındadır. 
Sendika temsilcisi bu nedenle yaptığı konuşmada şöyle demiştir: «Biz fakiriz ve zor koşullar altında yaşıyoruz. Fakat yine de, Saygon rejiminin talanı ve yıkımi altında büyük acılar çekmiş olan Güney Vietnam halkına süt ve ilâç gön dermek istiyoruz. 


ŞİLİ 

FAŞİST CUNTA 1975 OR-TAK PAZAR SERGİSİ'NE ÇAĞ RILMIŞ! 

1975 yılı içinde Ortak Pazar'ın Brüksel'de düzenlediği sergiye Şili'deki faşist cunta hükümetine de çağrıda bulunulduğunu öğrenen dünya işçi örgütleri, Ortak Pazar Genel Direktörü Ortoli'ye kınama mesajları göndermişlerdir. 

Şili'de en temel insan hakları ve politik ve sendikal özgürlükler ayaklar altında çiğnenirken ve Şili işçileri ve halkı çok şiddetli bir faşist baskı altında inlerlerken, böyle bir çağrıda bulunulması soğuk bir şaka olarak karşılanmıştır. 

İSPANYA 

DÜNYA İŞÇİLERİ, SENDİ-KACI -ARTOLA'YI ÖLÜMDEN KURTARMAK İÇİN MÜCADE- 


“LE EDİYOR 


İspanya'da bir Askeri Mahkeme tarafından ölüme mahkum edilen sendikacı Garmendia Artola'nın hayatını kur tarmak için tüm uluslararası işçi örgütleri seferber olmuş durumdadırlar. Artola'nın bir muhafızı öldürdüğü iddia edilmekteyse de, bu konuda hiç bir tutanak bulunmamaktadır. 
Sendikalar, Artola'nın yeniden ve herkese açık bir biçimde yargılanmasını istemektedirler. : ` 


